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Beste mensen,

Een zomerse nieuwsbrief, nog op tijd om te zien dat er nog feest gevierd wordt midden in
het dorp. En zeker op tijd voor de thema-avond die door de heemkunde vereniging
wordt georganiseerd. We kijken terug op een geslaagde processie. Het was tien jaar
geleden dat er door het veld gelopen werd. Een prachtig versierde weg, zelfs de pastoor
wilde het niet verpesten door er overheen te lopen, we hielden het droog tijdens de
processie en de Mis. Met aandacht voor de jubilerende Erewacht, met mooie bijdrages van
Just 4 Fun, het mannenkoor en de harmonie. En aandacht voor Ton Schenk die een
lintje had gekregen.

Daniela en Pablo hebben een kindje gekregen! De eerste keer dat iemand die zich in deze
nieuwsbrief heeft voorgesteld voor nageslacht heeft gezorgd. Welkom Kai, kleine inwoner
van Lemiers! En gefeliciteerd Daniela en Pablo!!

Er wordt zo af en toe melding gedaan over parkeerproblemen in Lemiers. De auto die
inmiddels was vastgegroeid aan de parkeerplaats is verwijderd en wellicht helpt dat al.
Hoever kun je lopen naar de parkeerplaats? Dat is voor iedereen waarschijnlijk anders.
Openbare plekken zijn voor iedereen te gebruiken die de plek leeg aantreft.

De app-groep functioneert goed. De poes is terug en we kunnen meegenieten van
oplettende buren놴놲놵놶놷놳. De plantdag in het voedselbos is goed verlopen. Er zijn wat mooie
bomen bijgekomen; bomen die meer voorbereiding van de bodem nodig hadden. Nu
is alles geplant en is het wachten op de toekomst. Hoe zal die eruit zien? Niet alleen
van het voedselbos, maar van heel Lemiers en de wereld. Laten we het hier tot Lemiers
beperken. Hoe gaan we met hulp van de stichting voor de zaal zorgen? Blijft de Griekse
winkel bestaan? Hoe vreemd kan het leven lopen met een nieuwe liefde die op oudere
leeftijd het leven binnenkomt (dat wil ik ook wel 놰놫놬놭놱놮놯)? Wie zal het zeggen of een
verandering iets goeds brengt?

Als we in vrede willen blijven leven, zullen we allemaal de moed mogen hebben om alles
wat niet aan vrede raakt te benoemen, en proberen te stoppen. Niet je hoofd wegdraaien,
niet weglopen, niet hopen dat het vanzelf over gaat. Niet achteraf of met achterdeurtjes
werken. Samenkomen om elkaar te helpen, het leven te vieren, het leed te delen. En
ook: open staan voor nieuwe manieren, voor andere gedachten dan je zelf had, voor
mensen die andere gewoontes hebben. Laatst zag ik de film: “Je verrai toujours vos
visages”. Een aanrader! Soms is het moeilijk om door de waarheid te gaan. De waarheid
van jou, van de ander. Eerlijk luisteren naar je eigen gevoel, je eigen gedachtes en
luisteren naar elkaar. Dat blijkt helend te zijn. Tot in de herfst!.

Astrid
In Memoriam

Hans Cransveld
*Lemiers 13-07-1940
†Bocholtz 21-05-2025

∞
Bertie Cransveld-Brauwers

In Memoriam

Lia Rademakers-Schmeets
*Heerlen   22-07-1954
†Mechelen 09-05-2025

∞
Marcel Rademakers

In Memoriam

Elly Cruts-Baggen
*Raren 26-04-1936

†Mechelen 26-04-2025
∞

Harry Cruts

Jenis van ’t
leëve, ’t is
sjpieëder wie
me dènkt!





70 Joar Buurtvereniging Mamelis Dit jaar viert buurtvereniging Mamelis haar
70-jarig bestaan. Na 10 jaar zonder, werd dit
jubeljaar tijdens de processie o.a. gevierd met
de aanleg van een mooi zandtapijt op de
Engerweg/Mamelis.

De gebruikelijke route door Lemiers werd dit
jaar verlengd door via de Engerweg over
“d’r Daamp” naar het kasteelpark te lopen.

Na een ruime voorbereiding van enkele weken
werden op zaterdag  dus ook
processiepaaltjes vanaf de Rijksweg naar het
kasteel, via de weilanden van d’r Koal en  de
omgang, geplaatst.

Heggen werden nog snel even geschoren en
de weg gepoetst en gemarkeerd voor de
volgende ochtend.

In deze ochtend waren al om 5 uur een tiental
leden op de been om het tapijt te gaan
leggen. Zand en mallen voor de ornamenten
werden getransporteerd naar het idyllisch
landweggetje dat twee boerderijtjes ontsluit.

Jong en oud, ondertussen al een 20-tal
personen, waren in de weer om  tapijt en
ornamenten te creëren.

Het altaar werd versierd met bloemen,
doeken en varens. Het oude wegkruis aan de
Rijksweg en de boerderijpoort  kregen een
fraaie bloemversiering. Vlaggetjes langs de
processieroute werden opgehangen.

Halverwege de werkzaamheden werd de
inwendige mens voorzien van een broodje
met de nodige koƯie.

Om  7.30 u. was het smalle zandtapijt van wit
en zwart zand gelegd.

Hadden in het begin de oudere leden hun
beste  beentje voorgezet om ornamenten te
maken, het laatste ornament werd gemaakt
door de jongere generatie. Fijn om te zien dat
jongeren uit Mamelis ook hun steentje
bijdragen aan een mooie traditie.

Iedereen was daardoor op tijd voor de
processie, die in verband met de verwachting
van veel regen, al stipt om 9.00 u. vertrok
vanaf de kerk.

René Kremer



 Koninklijke onderscheiding voor Anton Schenk

Op vrijdag 28 juni 2025 ontving Anton Schenk uit handen van de burgemeester van Vaals, Dhr. H. Leunessen,
een koninklijke onderscheiding, hij werd benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Ton, zoals iedereen hem noemt, ontving deze onderscheiding tijdens de feestavond van zijn Kerkelijke
Erewacht die haar eeuwfeest vierde bij de Kornuiten van Koraal in Mamelis. Hieraan vooraf ontvingen de
burgervader en pastoor SchuƯelers de eerste uitgave van het boek “100 jaar Erewacht Lemiers” dat men
vergezeld liet gaan met een fles origineel Expeditus bier.

Ton is voortrekker bij tal van activiteiten binnen de Lemierser gemeenschap. Zo was hij jarenlang president van
“de Grensschiebere”. In 2024 heeft hij zijn functie overgedragen aan de jongere generatie. Met de microfoon in de
hand was hij in zijn element. Zonder enige voorbereiding kon hij een zitting of receptie vol praten. Bij
buurtvereniging Mamelis is reeds 70 jaar een lid van de familie Schenk secretaris. Die rol nam hij een 5-tal
jaren geleden over van zijn vader Raymond Schenk. De kien-avonden en buurtbarbecues werden door Ton
mede-georganiseerd. Als ex-kok maakt hij ieder jaar voor de hele buurt Mamelis een feestmaal van topniveau.
Bij de kerkelijke Erewacht St. Expeditus Lemiers is hij een tiental jaren lid van het bestuur. Eerst als lid, dan als
interim-voorzitter en sinds enkele jaren als voorzitter. Na 8 jaar kerkmeester van de parochie St. Catharina
Lemiers is hij nog steeds betrokken bij het kerkelijke gebeuren in Lemiers. Dit blijkt uit zijn niet aflatende actieve
zitting in de broonkcommissie  Lemiers. Hij verzorgt de organisatie rondom de H. Mis in de kasteeltuin van “Jen
Hoes”. Ook verzorgt Ton de verkeersregelaars bij activiteiten in Lemiers en springt bij als dit nodig is bij
evenementen in de gemeente Vaals. Diverse jaren was hij bestuurslid van oudervereniging De Cathabel in Lemiers.
Ton is de 3e generatie Schenk die een koninklijke onderscheiding ontvangt. Zijn opa en vader gingen hem hierin
voor. Ton is een echt verenigingsman, altijd actief in en betrokken bij de gemeenschap Lemiers.

Deze onderscheiding heeft hij verdient, en terecht. René Kremer



Opgraving Romeinse villa rustica met rector Jongen, zijn misdienaars, dhr. Braat, opzichter Richard Klein en architect Kremer en dochter.

Thema-avond 6 oktober, 19.30 uur

Heemkundekring “de auw kapel”

Romeinse villa’s in Limburg en Lemiers
Dr. Karen Jeneson

Dr. Karen Jeneson is sinds kort conservator van het Thermenmuseum te Heerlen. Als archeoloog en
conservator schreef zij in 2023 een boek over het badhuis te Heerlen dat geldt als het oudste stenen
gebouw van Nederland. Voor haar onderzoek ontving zij de Italiaanse onderscheiding “Ridder van de
Orde van de Ster”, uitgereikt op 19 januari van dit jaar door de ambassadeur van Italië, Giorgio
Novello.

Op 6 oktober komt ze op uitnodiging van Heemkundekring de Auw Kapel in zaal Oud Lemiers een
lezing geven over de Romeinse villa’s in Limburg en bijzonder over de twee die aanwezig zijn in Lemiers.

Naast professionele kennis uit de Romeinse tijd kunt u zoals vanouds genieten van een stukje origineel
Lemieëzjer plat en de bekende foto-carrousel  met afbeeldingen uit onze korte historie. De entree is nog
steeds gratis, boekjes  van “Wiezer deurch de tsiet” liggen er te koop en een vrije donatie is zeer welkom.

Noteer alvast dat u met de Heemkundekring op 25 oktober a.s. een bezoek kunt brengen aan de mooie
tentoonstelling “Romeinse villa’s in Limburg”. Op Facebook vindt u meer info onder info@deauwkapel.nl

Kom, sjtaun en verjeës nit öm 10 oer tsevreë noa heem tse joa!!!

mailto:info@deauwkapel.nl


Een verhaal ter bemoediging…..
Het volgende verhaal uit de Chinese traditie herinnert ons er aan dat we vaak veel te snel en te ver door
denken over wat iets betekent en dat we misschien beter bij het heden kunnen blijven. Want uiteindelijk
geldt dat niemand weet wat morgen brengt … dus wie zal het zeggen?
In een dorpje op het Chinese platteland, leefde een boer met zijn zoon.  Naast hun hut en het land was hun
enige bezit van enige waarde het paard. Zo konden ze het land bewerken en in alle bescheidenheid rondkomen.
Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. Die avond kwamen de dorpelingen bij de
Chinese boer op bezoek om hun medelijden te betuigen.  “Wat vreselijk!” zeiden ze: “Hoe moet het nu met
het land? Je paard verloren, wat een ongeluk!” Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie
zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.”
De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het land en voor enige tijd maakten ze er het beste
van. Tot op een dag het paard weer kwam aangelopen. En in zijn kielzog nam hij een kudde van tien wilde paarden
mee! Die avond kwamen de dorpelingen weer bijeen om hun gelukwensen te geven: “Wat een geluk! Wat
geweldig! Je bezit zo maar vertienvoudigd!” Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal
het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”
De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen en klom op de rug van een wild paard.
Deze was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat de zoon met een flinke smak op de grond
belandde en beide benen brak. Die avond stonden de dorpelingen weer op de stoep: “Wat vreselijk! Je zoon!
Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een ongeluk! Hoe moet dat nu?” Maar de
boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn zoon
zijn beide benen gebroken heeft.”
De volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken en dat alle jongemannen die daartoe in
staat waren zich onmiddellijk moesten melden om een leger te vormen. En de boer glimlachte rustig en dacht ….

De oorsprong van dit verhaal is onbekend. Het komt uit de Taoïstische traditie, dus het kan gemakkelijk meer
dan 2000 jaar oud zijn. Astrid





Jedaanke an d’r Hèns

Johannes “Hèns” Craansveëld” woad i 1940 jeboare an de baach i Oad
Lemieësj óp noemmer 35. Heë woar ’t dreide keenk oes de familie va
Karel Cransveld en Fientje Prikkesj oes Bóches. Tsezame ópjejruid in
èng herlieje joerend joong heë mit zie Bertje trouwe i Bóches woa heë
óch in ’t vereinsleëve als d’r preëzes van d’r fastelovvendkloeb an de
jeng joong en woa zee ènge zoon kroge woa heë hieël sjtools dróp woar.
Veurdat heë óp d’r 25e mei sjtorf hat’te miech noch tsweimoal bezoeët,
noch veul jelaacht, weë daat dat heë ziech zoe flot héi droes jemaat?

Wat iech miech als ieësjte a hem herrènner? Iech woar ach en d’r
Héns ee joar auwer. Mienge pap hauw zie hüs-je mit éng tsemeëntloach
beplistert. In d’r sjtaal sjtoong ènge pot mit roeë-meëniech. D’r pap
woar noa jen koel en de mam noa de taant Sóffie. Wie zeej sjpieëder
d’r Deusweëch eraaf koam zooch ze dat heur hoes, zoeë hoech als wie
vuur komme woare, roeë aajesjstreëche woar. D’r Héns róffet noch
“doa hènge keunt dieng mam” en maachet dat heë voet koam. Óp miech
wadet d’r matteklöpper. Deë meëniech is nieë jaans draaf jejange!

Vuur woare tsèng en ellef joar. Beej ’t kastieël sjtoonge óp d’r
Daamp va die hoezehoech tanne. Vuur hauwe van ós bruur
jehoeëd dat de commando’s oonger mélleteer ziech oes hoech
beum lose roetsje. Die tanne zóche vuur aa wie èng roetsjbaan en
woare al hoafweëch noa d’r kiets wie va oonge ’t Miem Heienroat
ós tseruk róffet: “Jonge, duur blieëft doeëd wén duur doa
eraaf jut sjprènge, iech jeun dat üjer eldere vertselle”. Dat létste
joof d’r deurchsjlaach. ’t Miem hat dat noeëts vertsaalt en
vuur tswei haant ’t óch nieë mieë verzoeëd.

D’r Hèns woar vrachwarelsjofeur
beej d’r wiesse Mertens oes d’r
Lemieëzjerberg. Iech woar damals
besjäftiecht i Eindhove en jiddere
mandaach noom heë miech mit öm
dat heë noa ‘t Wéstlaand jröngs
moeët hoale. De autobaan joong
mer bis Weert en heë joong ömmer
ee hoaf sjtöndje sjloffe veur dat
vuur in de sjtat van ’t lit aa koame.
Vrékke van de kauw mer nie tse
sjpieë óp je weërk aa jekomme.

Alle tswei woare vuur beej Jong
Nederland, èng sjön tsiet en
noch joare d’r noa had heë mit
d’r vrachwarel alles wat nüdiech
woar veur ee kamp óp tse bouwe
transportiert.

Ènge einfache, ierlieje mènsj mit
‘t hats óp de richtieje plaatsj, is
nit mieë. Óch i Bóches zalle ze
‘em misse.

Hèns, maach ’t jót! Frans



Kim Tillie en Bram stellen zich voor…
Klaasvelderweg 5; een huis met drie appartementen. In het middelste appartement heb ik afgesproken. Kim,
een gezonde rustige sterke vrouw van 43 jaar, is er erg blij mee. Ze woont hier sinds november 2024 en ze heeft
het basic ingericht. Bram, haar zoon van 12 jaar woont voor de helft van de tijd ook in het appartement. Hij zit
te gamen, maar komt erbij zitten; gezellig. Ik vraag Kim en Bram om zich voor te stellen. Bram is klaar met de
lagere school en begint in augustus op het Sophianum. Kim vertelt dat ze in Vijlen gewoond heeft en dat ze in
de kinderopvang in Vaals heeft gewerkt, daarna bij Radar en later als locatiemanager bij Hotel Drie landen toen
de Oekraïense vluchtelingen daar zaten. Kim heeft nu even bewust geen werk. Ze vindt het contact met mensen
met een beperking indrukwekkend. Het heeft al langere tijd de interesse van Kim (vandaar ook haar werk bij
Radar) en Bram kon een aantal keren mee. Ze delen wat voorbeelden over hoe bijzonder een contact kan
verlopen. Zo was er een jongen met het syndroom van Down, die mopperig was en overdreven stoer. Toen hij
Bram zag, wilde  hij een hand. Ze hadden oogcontact, bleven elkaar een poosje aankijken. De jongen werd
emotioneel en kon als het ware “smelten”. Ook een meisje die nooit iets zei begon bij het contact wel te praten.
Geen hele verhalen, maar wel duidelijk.

En nu? “Rustig wachten wat er op mijn pad komt”, zegt ze. Ze volgt een opleiding tot luisterkindwerker. Over
een half jaar is deze opleiding afgerond en gaat ze daarmee aan de slag. Ik weet niet wat een luisterkindwerker is
en ze legt het me uit. Luisterkind is een methode om met een kind of volwassene op afstand contact te leggen,
de antwoorden op zijn of haar vragen naar boven te halen en waar mogelijk direct een verandering door te
zetten. De Luisterkind Methode is een vorm van alternatieve zorg die ontwikkeld is door Diana Hendriks en in
39 landen actief is. De luisterkindwerker stemt zich op afstand af op de energie van het kind of de volwassene.
Als het kind gehoord is, schrijft de luisterkindwerker een verslag en stuurt dit naar de aanvrager op. Dat kan
het kind zelf zijn, maar ook een ouder. De methode kan worden ingezet als er problemen zijn in de communicatie,
bijvoorbeeld omdat het kind heel klein is, omdat er een beperking is, omdat mensen elkaar niet (meer) begrijpen.
Voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Gewoon verbale communicatie is
mogelijk, maar soms houdt het op een bepaald moment ook op. De methode kan dan helpen. Zweverig? Nee,
Kim vindt van niet. Er is meer tussen hemel en aarde dat we niet zien. We zien de radiogolven ook niet en de
radio moet ook worden afgesteld om het juiste kanaal te ontvangen. Zoiets is het. Kim vindt het waardevol en
mooi om hiermee te werken. Wat stroef gaat kan met de luisterkindmethode worden opgelost en daar wordt
ze blij van. Als Bram en Kim hierover praten komt de kat op hun beider schoten liggen. Eerst kop bij de ene en
achterwerk bij de ander en even later andersom. Pinkie is een oude kat, die al 12 jaar bij Kim hoort.

In de vrije tijd mag Kim graag boeken lezen (Nicci French, Steven King, Dean Koontz zijn favoriet), kickboksen,
wandelen, joggen. Ze merkt dat het haar goed doet als ze goed beweegt, het is een dagelijkse vorm van zelfzorg.
Bram gamet graag (Roblox, Minecraft), vooral ook samen met een vriend die aan de andere kant van het land
woont. Bram vertelt dat hij die jongen pas in levende lijve heeft ontmoet en dat dat heel gezellig was. Bram zit
ook op kickboksen en Kim hoopt dat zij en Bram nog eens samen op kickboksen kunnen. Samen oefenen lijkt
haar leuk. Wedstijden doen ze niet. Dat kost teveel tijd en inzet en zoals Kim zegt “ik kan niet tegen pijn”.

We komen over Lemiers te praten. Het raam staat open en er komen gezellige straatgeluiden naar binnen. De
buurman vindt het lekker om buiten te werken, vertelt ze. Kim vindt dat er veel te doen is. De Powerarea is leuk.
Fijn om hier te joggen, ze heeft een vast rondje. Ze geniet van de Griekse winkel. De flessenactie voor het
kindervakantiewerk werd goed gewaardeerd. Toen ik vertelde over het lentevuur, de concerten van de diverse
koren, de harmonie en het mandoline orkest was ze geïnteresseerd. Als het lukt doet Kim graag mee met
buurtactiviteiten. Wellicht zien we haar bij het Zomerfeest van de carnavalsvereniging in augustus. Vrijuit
vertelt Kim over wat ze niet kan: zingen en voor planten zorgen. Nou, daar kan ze mee leven놴놲놵놶놷놳. Het leven loopt
zoals het lopen moet vertelt Kim. Vol vertrouwen kijkt ze naar de toekomst. Ze verwacht niet eeuwig op deze plek
te blijven wonen, maar voor nu is het wel een heerlijk plekje.

Welkom in Lemiers, Kim en Bram! Astrid



Peëdsblom Löwenzahn
Zie mij staan en heb mij lief

Kéttekroeëd Paardenbloemdoor
K. Dorrestijn

uit
De Limburger

Kijk toch eens naar me

Ga eens op uw knieën en kijk naar me.
Mijn bloemhoofd bestaat uit bijna honderd
knalgele lintbloemen. Kunt u zich nog
herinneren hoe u mij als kind plukte en
nieuwsgierig het melksap uit mij liet stromen?
Van dit sap maakt men tegenwoordig auto- en
fietsbanden. Mijn volledige naam is
weidepaardenbloem.

Mens-erger-je-niet

Ik heb gehoord dat tuiniers zich ergeren aan
de gele dotten op hun strakgroene gazonnetje
en al helemaal aan de stengels met
vruchtpluis die ik krijg als ik ben uitgebloeid.
Ook boeren motten mij niet. Dat komt omdat
ze denken dat ze door mijn dikke penwortel
gras en dus inkomsten mislopen. Maar dat
klopt niet! Ik concurreer nergens mee.
Door al die tegenstand is mijn soort sinds de
jaren zestig met 80% afgenomen. Waar zag u
voor het laatst een veld vol paardenbloemen?

Laat mij insecten voeden

Dagelijks komen er tientallen insecten bij mij
op bezoek. Als meer tuinbezitters mij op hun
gazon zouden tolereren, zou het voor insecten
een stuk makkelijker zijn om nectar te vinden.
Ik ben een rijke bron. Ik wil niet opscheppen,
maar onder de bijen ben ik de geliefdste
bloem in Nederland! Daarmee win ik het van
de braam. Niet alleen bijen bezoeken mij,
maar ook zweefvliegen en vlinders. Vogels
profiteren op hun beurt van de insecten die op
mij afkomen.

Maai me niet

De meeste gazonbezitters maaien zonder
schroom steeds opnieuw mijn kop eraf.
Maaigekte noem ik het. Veel gemeenten maaien
standaard 24 keer per jaar, 24 weken achter
elkaar in het groeiseizoen. En steeds weer moet
ik het ontgelden. Hebt u er wel eens over
nagedacht om een gedeelte van uw gazon níét te
maaien? Dan krijg niet alleen ik een kans, maar
ook de boterbloem, het madeliefje, de klaver en
het zenegroen.
Als u mij wat ruimte geeft, vermeerder ik me heel
snel. Na de bloei verandert mijn bloemhoofd in
vruchtpluis met honderd zaadjes aan
parachuutjes die zich via de wind verspreiden.
Maar wees nou eens eerlijk, is een knalgeel
bloemenveld met wuivend gras niet veel mooier
als zo’n strakke grasmat?
Ik heb trouwens een tactiek ontwikkeld om aan
de maaimachine en aan grazers te ontsnappen.
Ben ik uitgebloeid en begin ik te pluizen, dan leg
ik mijn stengel plat op de grond. Voor eventjes.
Begint mijn pluizenbol mooi rond te worden; dan
richt ik mij fier weer op. Zo kan het dat ik een dag
na een maaibeurt weer boven het korte gras
uitsteek. Maar wordt daar niet wanhopig van.
Denk aan de insecten, die ga ik weer voeden!

Pluk me, proef me!

Goed, wilt u dan echt van mij af, doe dan iets
nuttigs met me. Konijnen zijn gek op mijn
bladeren, dat wist u wellicht al. Maar ook voor
mensen ben ik een delicatesse. Pluk mij en
meng mijn bladeren door een salade of gebruik
mijn lintbloemetjes als garnering op de borden.
In Amerika maken ze limonade of ijs van mij en
die zijn daar een ware hit.
Bovendien wisten ze in de oudheid al dat ik een
medicinale werking heb, ik werk vochtafdrijvend.
Handig als u last hebt van opgezwollen benen.
Een laatste keer vraag ik u: waardeer me
alstublieft wat meer. Dat zal de wereld goed doen.



Ós vereine

Harmonie St. Catharina
www.harmonielemiers.nl

secretaris@harmonielemiers.nl

Gemengd koor Just4Fun
www.just4funkoor.nl

secretaris@just4funkoor.nl

Mannenkoor CCK’74
www.cck’74

jc.dejager@hetnet.nl

Mandoline-orkest “Alpenklank”
alpenklank@gmail.com

Erewacht St. Expeditus

erewachtlemiers@hotmail.com

CV. “De Grensschiebere
www.de-grensschiebere.nl

buecken@hetnet.nl

Vrouwenkoor Avec Plaisir\
www.vrouwenkooravecplaisir.com
ap@vrouwenkooravecplaisir.com

Voetbalclub Rood Groen LVC’01
www.roodgroenlvc01

info@roodgroenlvc01.nl

Sticht. Catharinakapel Lemiers
www.catharinakapel-lemiers.nl

info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl

Lemieësj Leëft
Tel. 043-851 9 456

lemieesjleeft@gmail.com

Bruisend Lemiers
Chantal.1992@gmail.com

De Zonnebloem Vaals-Lemiers
+31 6 423 173 84

HKK “De Auw Kapel”
www.deauwkapel.nl
info@deauwkapel.nl

Soos Lemiers
Tel. 06-23 000 677

Oranje Comité Lemiers
Tel. 06-222 99 650

Skatclub Ohne Vier
Tel.043-306 3421

Wat sjteet aa?

Heemkundekring
“De Auw Kapel”

ARCHIEF OPEN
Iedere 1e zaterdag van de

maand van 10.00 tot 12.00 uur

BMA-gebouw, Schoolstraat 2

Heemkundekring
“De Auw Kapel”

THEMA-AVOND
Maandag 6 oktober
Zaal Oud-Lemiers
Aanvang 19.30 uur

ROMEINSE VILLA’S LEMIERS
Entree gratis.

C.V. De Grensschiebere

ZOMERFEEST

Zaterdag16 Augustus

Vanaf 17.00 uur

Op de speelplaats

KONDIG HIER

UW EVENEMENT AAN

Onze verenigingen Unsere Vereine

http://www.harmonielemiers.nl/
http://www.just4funkoor.nl/
http://www.cck’74/
http://www.de-grensschiebere.nl/
http://www.vrouwenkooravecplaisir.com/
http://www.roodgroenlvc01/
mailto:info@roodgroenlvc01.nl
http://www.catharinakapel-lemiers.nl/
mailto:info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl
mailto:lemieesjleeft@gmail.com
http://www.deauwkapel.nl/
mailto:info@deauwkapel.nl


Branche Naam Adres Tel. Mail/Website

Autorijschool Schenk Anton Mamelis 17a 306 6402 a.schenk.rijopleidingen@gmail.com
www.schenk-rijopleidingen.nl

Administratie en advies Hoenjet Sjef Klaasvelderweg 23 880 2262
06-31 555 942

info@sh-administratie-advies.nl
www.sh-administratie-advies.nl

Bed & Breakfast Tante Toos Mamelis 29 06-4848 78 56 info@benbbijtantetoos.nl
www.benbbijtantetoos.nl

Boerderijwinkel Akkerhof Lemierserberg 7 306 1949 akkerhofvaals@gmail.com

Bouwservice - badkamers Voncken bouwservice Catharinastraat 3 06-524 15 371 info@vonckentegelwerken.nl
www.vonckentegelwerken.nl

Café-zaal Oud Lemiers Rijksweg 20 306 1381 oudlemiers@gmail.com
Camping Hoeve De Gastmolen Lemierserberg 23 306 5755 info@gastmolen.nl
E-commerce Aisler BV Schoolstraat 2 hello@aisler.net - https://aisler.net
Dakdekker Tychon Marco Klaasvelderweg 27 306 5637 info@tychondakwerken.nl

Dak- en zinkwerken Hamers Tom Klaasvelderweg 8 06-243 97 038 Hamers-
dakenzinkwerken@outlook.com

Dans/Sportschool Lemiers Dance Centre Focus Klaasvelderweg 28b 306 4860 focus.lemiers@gmail.com
www.focuslemiers.nl

Edelstenen/Sierraden Het Steenhuis Rijksweg 104a 327 2525 mail@hetsteenhuis.net
www.hetsteenhuis.nl

Fysiotherapie Sport-Vitality-Health Schoolstraat 2 06-19 79 57 13 info@svhfysiotherapie.nl
www.svhfysiotherapie.nl

Griekse specialiteiten Monadiko, Soula/Günther,
Giannadaki Rijksweg 79 043-327 2902

0049-17663200466
shop@to-monadiko.com
www.to-monadiko.com

Heelkunde Praktijk Winnubst Klaasvelderweg 34 306 1110
Kermisattracties Jansen-amusement Rijksweg 8b 06-513 69 531 www.jansen-amusement.nl
Koelservice Bücken GmbH, Jörg Alte Vaalser Str.1 0049-172 2474 035 info@buecken-gmbh.de
Laptop minderbedeelden Arnst Jan Klaasvelderweg 41 06-538 400 77 j.arnts@home.nl
Leer-werkplek/Restaurant Kornuiten van Koraal Rijksweg 120 06-229 40 337 jmaschoot@koraal.nl

Makelaardij en taxaties Laan 20 Oud Lemiers 27
Maastrichterlaan 20

06-465 91 735
043-206 6002

Mandy@laan20.nl
www.laan20.nl

Makelaardij en Beheer Grens Immo Oud Lemiers 4
Maastrichterlaan 84 06-342 67 988 info@grensimmo.com

www.grensimmo.nl
Mantelzorgmakelaars &
clientondersteuners TriaCura Schoolstraat 22 06-572 30 093 info@triacura.nl

www.triacura
Interieuradvies /
kleur-licht-vorm Eigenwijze Interieurs Oud Lemiers 31

6295 AS Lemiers 0031-622 461 053 info@eigenwijzeinterieurs.com
www.eigenwijzeinterieurs.com

Kozijnen
onderhoud/service Alkutech Catharinastraat 28 06-109 05 107 info@alkutech.nl

www.alkutech.nl

Opslagruimte Storage Lemiers Rijksweg 104c 06-512 91 139 storagevaals@gmail.com
www.storage-vaals.com

Parketvloeren Schoonbrood Rijksweg 48 06-389 22 492 r.h.j.schoonbrood@kpnmail.nl
www.parketschoonbrood.nl

Pedicure Nicole Klaasvelderweg 3 043-306 0630

Reiki Praktijk Chun Mei Reiki en magnetiseren
Canisius Patricia Klaasvelderweg 51 043-306 6695

06-104 95 935
facebook onder
Reiki Praktijk Chun Mei

Renovatiebedrijf Schijns Marc Rijksweg 41 06-363 16 115 marcschijnswro@outlook.com
Schoonmaakbedrijf Glanadh J & D v.Thimusstraat 64 06-152 91 991 info@glanadh.nl - www.glanadh.nl
Shabra Coaching & Consulting BV Klaasvelderweg 57 06-511 80 512 b.hintzen@shabra.nl

Friture De Grens Melania Gil Rodriguez Maastrichterlaan 17
6291EK Vaals

Utiliteitsbouw FeGu Rijksweg 65 06-410 47 459 info@fegu.nl

Uitvaartbureau Penders & Partners Schoolstraat 4 043-306 6154
045-574 0810

info@uitvaartbureau.nl
www.uitvaartbureau.nl

Gemeente Vaals v.Clermontplein 15 045-306 8568 info@vaals.nl
Brandweer Limburg Zuid Randweg 7, Vaals 112
Defibrillator Geïnstalleerd Klaasvelderweg 3 www.hartslagnu.nl
Parochie Pastorie Vijlenberg 133 043-306 1500 www.vijlenparochiecluster.nl
Politie Mergelland-Vaals Vaals 0900-8844 www.politie.nl

Hier komt u vakkundig terecht !
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